
Schriftelijke reactie – derde participatieavond Braassemboulevard

Naast uitpuilende prullenbakken waarnaast dan ook weer stapels kartonnen latte-bekers, 
chip verpakkingen en blikjes energydrank liggen, valt me nog iets op: waarom zijn er in zo’n 
goed georganiseerd, aangeharkt land als Nederland zo weinig publieke wc’s voor vrouwen? 

Ze staan bij grote supermarkten, maar ook gewoon op straat of in het park. Vaak zijn die 
openbare wc’s gratis, maar daar gaat het me niet eens om. Ik wil best betalen voor een 
frisse, high-tech wc-mobile die gerobotiseerd wordt schoongemaakt. Want waarom, beste 
stedenplanners, ambtenaren ruimtelijke ordening, gemeenteraden en architecten, waarom 
kunnen wij vrouwen onze behoefte niet doen als we on the road zijn? Het is onhandig, 
vervelend en ook een vorm van genderongelijkheid. Mannen kunnen sowieso al een stuk 
gemakkelijker een stiekem plasje tegen een boom aan sprietsen, als ze de walmende 
plaskrul liever mijden.
Maar in zoveel landen zijn er overal openbare wc’s, denk aan Frankrijk ,Duitsland, Oostenrijk 
en België,  In heel Kaag en Braasem zie ik er geen een bij Langeraar wordt ook een nieuw 
eiland gemaakt er daar wordt wel en wc geplaatst.


